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Module 5
De Kleine Arcana kaarten.

Je hebt nu de betekenissen van de 22 grote Arcana kaarten gelezen, mee geoefend en bekeken.
Nu zijn er nog 56 andere kaarten, de kleine Arcana kaarten. De kleine Arcana (kleine geheimen) kaarten 
staan meer voor het dagelijks leven en symboliseren de kleinere gebeurtenissen. 
De kleine Arcana bestaat uit vier series of kleuren: Pentakels/Munten, Staven, Kelken/Bekers en Zwaarden.
Daarbij zijn ze onderverdeeld in 14 hofkaarten: Koning, Koningin, Ridder, Schildknaap (Page), Aas, Twee, 
Drie, Vier, Vijf, Zes, Zeven, Acht, Negen en Tien.

Is dit wat lastig te begrijpen leg dan alle 14 staven kaarten bij elkaar. Alle 14 zwaarden kaarten, alle 14 beker
kaarten en alle 14 munten kaarten bij elkaar. Zo krijg je 4 stapeltjes met 4 verschillende elementen.
                                   
Hofhouding:

De kaarten van de hofhouding zijn er 4 per serie, deze kaarten kun je zien als de houding die jij hebt / laat 
zien op dat moment.

Schildknaap / Page, iemand die aan het begin staat van zijn “opleiding”. 
Dus iets / iemand dat/die in een beginstadium is. Een kind, het kinderlijke.
Iets staat nog in de kinderschoenen.
Schildknaap / Page is zowel mannelijk als vrouwelijk.

Ridder, iemand die wat verder is in de ontwikkeling. 
Iemand als het ware van rond de 20 – 30 jaar. Een puber of jong volwassene.
Dus iets of iemand dat / die in een verdere ontwikkelingsfase is. 
             
Koning, een volwassen iemand, waarop de mannelijke (naar buiten gerichte) energie betrekking heeft. 
Iemand die het element volledig beheerst.

Koningin, een volwassen iemand, waarmee een vrouwelijke (naar binnen gerichte) energie van 
toepassing is. 

Water en aarde = vrouwelijke elementen.
Vuur en lucht   = mannelijke elementen.

↓Dit hoef je nog niet direct te weten maar is leuk voor als je meer bekend bent:↓
Hofhouding – elementen.
Page hoort bij aarde
Ridder hoort bij lucht
Koningin hoort bij water
Koning hoort bij vuur

Dus een Page van staven = aarde / vuur (Want de Page hoort dus bij element aarde, de Staven bij het element vuur)

               Ridder van bekers = lucht/ water (Want de Ridder hoort dus bij element lucht, de Bekers bij het element water)

Etc.
Hier kun je later nog mee aan de slag  ;-)  
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Trefwoorden kleine Arcana

Trefwoorden kleine Arcana

Munten /
Pentakels aas Nieuwe ontwikkeling op gebied talenten/geld. Aards; fysiek

Pentakels 2 Leren; balans bewaren

Pentakels 3 Samenwerking; examen. Samen sterk.

Pentakels 4 Gesloten, gierig; bij jezelf blijven. Vastbesloten op je bezit passen.

Pentakels 5 Armoede en ellende, vooral angst daarvoor. Opletten om jezelf in de kou te zetten.

Pentakels 6 Delen; geven en nemen in balans. Geef ieder wat hem/ haar toekomt.

Pentakels 7 Succes maar nog niet helemaal tevreden

Pentakels 8 Harde werken met plezier; routine

Pentakels 9 Rust; vakantie; vrije tijd; talenten zijn goed ontwikkeld; gezonde financiële situatie; tijd voor
iets nieuws  (9=afronding).

Pentakels 10 Traditie; goede gezondheid; gezonde financiële situatie; talenten kunnen worden 
doorgegeven; lesgeven.

Pentakels Page Geïnteresseerd in alles, weet nog niet waar zich op te richten

Pentakels Ridder Geduldig, bouw aan stevig fundament

Pentakels 
Koningin Huis en gezin zijn belangrijk. Zit graag thuis in eigen omgeving. Genieten.

Pentakels Koning Goed gevoel van eigenwaarden. Weet grenzen te stellen.

Staven 
aas Nieuwe actie; vuurkracht; energie. Nieuwe baan.

Staven 2 Weten wat je wilt; maar niet hoe dat te bereiken

Staven 3 Afwachten tot meer gegevens binnen zijn. Uitkijken naar het resultaat.

Staven 4 Oogstfeest. Plan heeft voldoende vorm gekregen om uitgevoerd te kunnen worden.

Staven 5 (Woorden)strijd; praktijkervaring opdoen.

Staven 6 Overwinning; succes van korte duur.

Staven 7 Mening verdedigen; je uitspreken

Staven 8 Alles gaat vanzelf. Liefdeskaart.

Staven 9 Vasthouden aan en verdedigen wat bereikt is. Aandacht niet laten verslappen. 
Misschien hou je je ergens ten onrechte aan vast ?

Staven 10 Succes na het harde werken. Misschien te perfectionistisch. Overbelasting afwerpen.

Staven Page Roeping; boodschapper

Staven Ridder Werkt met enthousiasme en passie

Staven Koningin Zakenvrouw, eigenzinnig, zelfstandig

Staven Koning Bereikt altijd zijn doel
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Bekers
aas Zoeken naar voldoening; heelheid; geboorte

Bekers 2 Conflict in relaties of in jezelf

Bekers 3 plezier met anderen; vreugde in het hier en nu

Bekers 4 Afwachten wat je aangereikt wordt. Mediteren om een oplossing te vinden

Bekers 5 Verleden loslaten

Bekers 6 Onvoorwaardelijk geven; jeugdherinneringen; jeugd en schoonheid

Bekers 7 Keuzemogelijkheden. Dromen en illusies. Ervaringen verzamelen.

Bekers 8 Bewust een andere weg inslaan; iets nieuws, onbekends.

Bekers 9 Voldoening.

Bekers 10 Het gelukkige gezin. Harmonie. Emotie.

Bekers Page Gevoel van verwondering, creatieve inspiratie

Bekers Ridder Wil gevoel uitdragen, voelt zich vaak onbegrepen.

Bekers Koningin Zij voelt zich in haar element; emotioneel, paranormale indrukken

Bekers Koning Hij onderdrukt gevoelens; wordt niet door zijn emoties overspoeld.

Zwaarden 
aas Nieuw inzicht; knoop doorhakken

Zwaarden 2 Twijfel

Zwaarden 3 Pijn en verdriet

Zwaarden 4 Rusten; herstel

Zwaarden 5 Overwinnen van negatieve gedachten

Zwaarden 6 Andere richting inslaan. Angsten meenemen; verhuizen

Zwaarden 7
Bedriegen of bedrogen worden; conflicten uit de weg gaan. Het bruikbare verzamelen en 
de rest achterlaten.

Zwaarden 8 Een gevoel van gevangenschap, vastzitten.

Zwaarden 9 Wakker worden uit een nachtmerrie

Zwaarden 10 Einde van een situatie met daarop volgend nieuw begin.

Zwaarden Page Op zijn hoede voor mogelijke gevaren.

Zwaarden Ridder Gaat volle kracht vooruit. Eerst doen, dan pas denken. Kan een aanwijzing zijn om niet te 
veel te blijven denken maar er gewoon voor te gaan.

Zwaard. koningin Kan door wat ze zelf heeft meegemaakt anderen begrijpen en helpen. Helder inzicht.

Zwaarden koning Streng doch rechtvaardig. Kan tiranniek over komen.
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Staven vuur willen
Staven staan voor creativiteit, actie, beweging, zelfontwikkeling en inspiratie, energie.
Ze geven activiteit aan. Staven worden geassocieerd met het element vuur.

Bokalen water voelen
Bokalen staan voor emoties en spirituele ervaringen. Ze beschrijven gevoelens, innerlijke ervaringen en 
relatiepatronen. Bekers worden geassocieerd met het element water.

Zwaarden lucht denken
Zwaarden staan voor intellect, logica en analyse en verwijzen vaak naar strijd en conflicten / problemen. 
Zwaarden worden geassocieerd met het element lucht.

Pentagrammen aarde doen - hebben - waarde
Pentagrammen (ook wel Pentakels / Munten genoemd) staan voor materiële zaken, zekerheden, praktische 
aangelegenheden. Pentagrammen worden geassocieerd met het element aarde.

We gaan de 4 elementen per module bekijken en lezen. 
Na ieder element komt weer een nieuwe opdracht.
Laten we beginnen met het eerste element: vuur, daarbij horen de Staven.

De Hofhouding: Staven

Stavenkaarten horen bij het element vuur en gaan over het willen, groei, creativiteit, ontwikkeling, 
beweging, passie, energie, actie, enthousiasme. 
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Koning van Staven.
Volwassen mannen of mannelijke eigenschappen met betrekking tot het element 
vuur.

Koning van Staven gaat over: Actief handelen voor wat je wilt. 
Ben je je bewust van wat je wilt ? Handel je daar ook naar?
Ben jij dominant of juist niet? Kun je voor jezelf opkomen ?

Eerste indruk
Een koning houdt een staf in de hand die begint te groeien, hij zit op een troon die 
versierd is met leeuwen. Ook hier staan de rode tinten, de vlammen op de kroon en 
de leeuwen op de rug van de troon voor het vuurelement dat hij belichaamt. 
De salamander naast hem staat voor de natuurgeest die bij het vuurelement hoort. 
De salamanders die zich in de staart bijten (rond – oneindig) zijn symbool voor de 
afgeronde rijpheid en de voltooiing. (het is afgerond). De schermmuts, onder de kroon, 
geeft zijn verantwoordelijkheid als beschermheer weer. Groen is actief doen (schoenen)

Betekenis
Hij is de koning van de wil, de idealen en de moraal.
Vol energie en temperament. ( Hij zit op een dusdanige manier dat hij ieder moment in actie kan komen). 
Hij is de strijder voor recht. Koning Arthur of Salomo.
Eerlijkheid en trouw draagt hij hoog in het vaandel. Hij handelt snel en men is goed af als men hem achter zich 
heeft staan. Koning van Staven kan staan voor een man die creatief is met veel nieuwe ideeën maar dominant 
gedrag kan vertonen en de mening van een ander niet zo belangrijk vindt. Tevens kan hij heetgebakerd zijn.

Trefwoorden actie, creatief, ambitieus, natuurlijke leider, heeft aantrekkingskracht, kan dominant zijn. 
Iemand die afwezig was. Losmaken van dominante mensen. Wijsheid.

De koningin van Staven.
Volwassen vrouwen of vrouwelijke eigenschappen met betrekking tot het 
element vuur.

Koningin Staven gaat over: Aandacht schenken aan wat je wilt. Geef dat 
wat jij wilt de ruimte. Weet jij wat je diep van binnen wilt? Ben je daar alert op?

Eerste indruk
Op de troon zit een vrouw met aan haar voeten een kat. De zwarte kat staat 
symbool voor de schranderheid, en soepelheid. Zij past a.h.w. door haar 
intelligentie en inzicht op het voorkomen van negatieve gebeurtenissen.
De koningin van de moed en idealen. Temperamentvol en energiek. 
De Jeanne D’arc. De zigeunerin. De kleuren en ook de leeuwenkoppen geven ook 
hier duidelijk het element vuur weer. 
Zij bevindt zich in een woestijnachtige, 
hete omgeving. Het goud van het gewaad en de zonnebloemen zijn symbool 
voor de zon. (de levenskracht en de warmte) 

Betekenis
De koningin is een symbool van temperament, dynamiek, vastberaden en overtuiging. Pittige vrouw, 
(vuurelement) alert, klaar voor actie. Weet wat ze wilt en is zeker van zichzelf. Koningin van Staven kan staan 
voor een intuïtieve en impulsieve vrouw die hartstochtelijk en energiek is. Raadsvrouw. 
Trefwoorden
Intuïtief, zorgzaam, ondernemend, energiek, optimistisch, toegewijd, pittig, eerlijk. Dominant.
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Ridder Staven  : 
De denkende jongeman, actief of bedachtzaam en handelend. 

Ridder van Staven gaat over: Laten zien wat jij wilt. Enthousiast. De ridder is een 
symbool van temperament, dynamiek, ongeduld en overtuiging. 
Waar loop jij warm voor? Kun je dat enthousiast laten zien?

De eerste indruk
Een ridder te paard in een harnas rijdt in galop. Hij draagt een korte staf.
De kleuren en de veren op zijn hoed geven duidelijk het element vuur weer. 
Hij bevindt zich in een woestijnachtige, hete omgeving. Het paard steigert als 
symbool voor actie en ongeduld. Als hij niet oplet wordt hij zelfs afgeworpen.

Betekenis
De ridder van staven wijst ons erop dat we aan de wereld ons enthousiasme mogen laten zien.
De salamanders symboliseren een nog niet gesloten cirkel. De ontwikkeling is nog niet afgerond. 
Daardoor kan hij wat onbezonnen te werk gaan. Hij is nog onderweg om te leren. Hij zoekt het avontuur, 
wellicht zelfs te overmoedig.

Trefwoorden
Enthousiasme, energie, levenslust, heethoofd, avontuurlijk, rusteloos, onstuimig, ongeduldig, hartstocht en 
passie.

De page/schildknaap van Staven 
De jongeling staat (als persoon) aan het begin van haar/ zijn ontwikkeling. 

Page/Schildknaap van Staven gaat over: Onbevooroordeeld kijken naar wat je 
wilt.
Deze kaart biedt een kans, uitdaging om iets te doen, een aansprekend voorstel 
dat de vragensteller enthousiast kan maken. Iets nieuws dat positief kan worden 
opgevat. 
Om samen aan iets nieuws beginnen wordt de persoon uitgenodigd / uitgedaagd. 
Wat wil jij ? Wat lijkt jou leuk? Kun je daar met een open blik naar kijken?

De eerste indruk
De jongeman houdt een staf in de handen en kijkt ernaar alsof hij wat wil vertellen. 
De kleuren van de kleding doen denken aan de woestijn, de salamanders en de veer op de hoed verwijzen naar 
het element vuur. De salamanders die zich hier in hun eigen staart bijten vormen een gesloten kring. 
Dit duidt op ongekunsteldheid/eenvoud. Ook de houding duidt op nieuwsgierigheid en enthousiasme. 
Op de achtergrond staan piramides. Piramides staan voor energie, occulte wijsheid en universele wetten. 
Hij heeft het gevoel een roeping te hebben en wil die vinden. Hij wil uitdrukking geven aan wat in zijn ogen 
belangrijk is.

Betekenis
De Schildknaap staat voor een kind, soms een tiener die riskant gedrag kan vertonen en op zoek is naar nieuwe 
richtlijnen of uitdagingen om te kunnen groeien. Niet gehoord als kind, nu ook niet?
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Trefwoorden
Origineel, nieuwe richting inslaan, enthousiast, risico’s durven nemen. Ondernemend. Kansen nemen. 
Zelfvertrouwen. Nieuwe mogelijkheden. Boodschapper.

De Aas van Staven :
In alle elementen is de aas ook de 1. De 1 staat niet op de kaart maar bij het 
berekenen van b.v. de kwintessens, ( de essentie – de kern) van de vraag de aas 
als 1 tellen.
Een 1 = De impuls, de kans die in de vragensteller besloten ligt en die benut 
moet worden. Kanskaarten.

Alles is in potentie aanwezig, maar wat wil jij? 
Kun jij openstaan voor een nieuw idee? Past een nieuw idee bij je of juist niet? 
Wat wil jij eigenlijk? Wanneer wilde jij voor het laatst iets nieuws?

Trefwoorden
Groei, kracht, moed, nieuwe impulsen, energie, enthousiast, macht, geluk, 
vruchtbaarheid, creativiteit, vastberadenheid, vertrouwen, kansen, actie, 
beweging, zelfontwikkeling. 
Een aansporing om tot  ‘actie’ over te gaan, om ergens energie in te stoppen.

De eerste indruk
Een hand die vanuit een wolk een staaf vasthoudt.
Aan de stok ontspruiten 10 bladeren. Dit staat voor de 10 kaarten van de reeks.
De 8 bladeren die er af vallen staan voor het Hebreeuwse symbool van de Yod 
(naam van God in het Hebreeuws), en verwijst naar kaart 8 uit deze reeks.
De sterkte, moed en vastberadenheid vinden we ook terug in de Magiër I en de Kracht XI.
Het kasteel of de burcht op de achtergrond symboliseert bescherming en een veilige thuishaven, 
maar ook het huis van God. De berg waar deze opstaat symboliseert het verleden. 
Groene weiden symboliseren het heden. Paarse bergen symboliseren de toekomst.
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Staven 2
 
Gaat over nog niet precies weten wat je werkelijk wilt. Dualiteit, innerlijke 
twijfel in wat jij wilt. Daardoor is het lastig om in actie te komen. 

Trefwoorden
Stilstand, besluiteloosheid, stap zetten, luisteren naar je innerlijke stem, 
ontevredenheid, belemmering in je ontwikkeling, dualiteit, twijfelen. 
Wereldbol symboliseert verworven bezit en kennis.
Sta eens stil bij wat jij wilt. Waar krijg jij energie van, wat is je passie ? 
Ga van daaruit stappen zetten. Neem de tijd om een keuze te maken maar 
maak wel een keuze. Geef jezelf de ruimte om goed te voelen en te kijken 
(zowel naar binnen als naar buiten) voor je kiest. Andreas kruis : je wilt het 
graag delen met anderen.

De eerste indruk
De man met de wereldbol kijkt verlangend uit, vanuit zijn hoge positie en staart over de zee. Hij verlangt 
naar duidelijkheid – overzicht.
Naast hem aan het andreaskruis 2 rozen (geheimhouding en schoonheid) en 2 lelies, ziele- reinheid.
Hij heeft het er maar moeilijk mee. Hij heeft echter de wereld in handen. Leef in het NU.
Een stok heeft hij vast, dit geeft aan dat hij voor een keuze staat - gemaakt heeft.
Hij moet dus wel een helder standpunt innemen, keuze maken, een drempel over.
Wat wil jij in de wereld zetten?

Staven 3
Geef dat wat jij wilt de ruimte. 
Wat wil je in de toekomst? Welke stap kun je zetten?

Trefwoorden
Kans op succes, nieuwe plannen, goed zakelijk begin, ondernemingslust, 
creativiteit, vooruitgang eventueel na een stilstand. Verleden afsluiten. 
Nieuwe onderneming. Nieuw terrein verkennen, zoeken naar nieuwe 
mogelijkheden. Je blik richten op de toekomst. Wat wil je, neem een kijkje 
in de toekomst, geef dat beeld de ruimte. Innerlijke verdeeldheid.

Eerste indruk
Een man gekleed in een rode mantel, vervolg van 2, staat nu op een heuvel, kijkt uit over de zee en wacht 
op de komst van schepen. De solide ondergrond en de wijde horizon zijn een goede basis en geeft goede 
perspectieven. De 3 bootjes staan voor reizen die je zou kunnen maken i.v.m. werk of studie of waar je mee 
bezig bent. 3 staat voor groei en ontwikkeling. Tevens staan ze voor de kansen die je aangeboden krijgt, 
je moet dan wel op het juiste moment in beweging komen. Drie staven steken stevig in de grond, de balans 
is dus goed. Ze zijn ongeveer even groot wat duidt op stabiliteit. Draai je eens om, verbrand schepen achter 
je, de zon gaat onder richt je naar de toekomst.
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Staven 4
Grip hebben op wat je wilt. Vreugdevol afscheid nemen om naar een nieuwe 
fase te gaan of niet. Is het voor jou al duidelijk wat je werkelijk wilt?

Trefwoorden
Structuur aanbrengen. Fase afsluiten. Vreugde en harmonie wegens het 
bereikte doel. Optimisme, nieuwe contacten, structuren. Harmonie, 
voorspoed, een mijlpaal, overwinning behaald, het leven willen vieren. 
Stel je open op. Open persoonlijkheid. Actie en ondernemingslust. 
Ouderlijk huis - torentjes niet alles was zoals het leek, 
mooier voordoen dan het was. 

Eerste indruk
Twee vrouwen hebben de burcht verlaten en vieren feest onder een versiering. De lucht is heldergeel. 
De staven zijn versierd en de kleding is vrolijk. Er heerst een positieve sfeer.
De vreugde herinnert aan de Wereld XXI, een reden om te feesten, de Geliefden VI blijdschap om de keuze 
en het optimisme van de Zon XIX. Een duidelijke tegenhanger van De Toren XVI, waar de op dezelfde manier 
geklede vrouwen neerstorten.
Vol zelfvertrouwen verlaat men hier de veilige omgeving. De Staven staan elk stevig in de grond.

Staven 5
Leren communiceren over wat jij wilt. 
Kun je erover praten of luisteren naar anderen? 

Trefwoorden 
Wedstrijd, strijd om het bestaan of gewin. Schijngevecht, strubbelingen 
geharrewar of drukdoenerij. Probeer samen te werken in plaats van er tegenin 
te gaan.
Juridische strijd, bedrog tegenspraak, contractbreuk, conflict, 
communicatieproblemen waaraan gewerkt dienst te worden.
Ga eerlijk de strijd aan maar weet wanneer je moet stoppen!
Het leerproces is ruimte nemen voor jezelf, in volle kracht tegenover de ander 
durven staan, je autoriteit neerzetten, zonder de ander te verdringen. 
Een tegenstander is anders dan een vijand. 

Eerste indruk
Vijf jongelui bij een sportieve wedstrijd. Een krachtmeting of overtollige energie kwijtraken. 
Dit gevecht leidt nergens toe, maar vergt wel veel kracht. 
Kost energie zonder dat er iets wezenlijks gebeurt.
Ook een niet geslaagde poging om een oplossing te vinden uit een benarde situatie. 
Ook een krachtproef voordat je een beslissing neemt. 
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Staven 6
Kiezen voor wat jij wilt en wijst ons erop dat je dat ook kunt laten zien. 
Kun je dat ook laten zien? Of doe jij iets wat een ander wilt? Wie ben jij? 
De ruiter die weet wat hij waard is, vertrouwen heeft en zijn eigen keuze volgt 
of ben jij een ‘meeloper’ ?

Trefwoorden
Optimisme, perfectionisme, laten zien wat je wilt, goed nieuws, resultaat, 
overwinning, trots zijn, arrogantie.
Ga voor je plannen. Treed wat meer op de voorgrond- laat je zien. 
In the picture staan.
Erkenning krijgen voor wat je in het verleden hebt gedaan. 
Sta daar eens bij stil.

Eerste indruk
Een gelauwerde ruiter draagt een stok bekroond met een lauwerkrans. Aan zijn zijde lopen mensen met 
Staven. Door volharding en zelfkennis is hij goed uit de strijd gekomen. Het paard draagt een prachtig kleed 
wat duidt weer op een feestelijke gebeurtenis en beheersing van de natuurkrachten. De grijze kleur van het 
paard duidt op wijsheid. Ruiter en paard kijken elk een andere kant op, dit betekent het werk is nog niet af. 
Zelfvertrouwen is hier vaak voldoende om de doeleinden te bereiken.  De bladeren aan de staven staan 
voor groei en optimisme.

Staven 7
Verder gaan met wat jij wilt. 
Kan je ook wijzen op een mogelijke strijd tegen onzichtbare obstakels. 
Heb jij het gevoel dat je je dient te verdedigen? Tegen wie? En waarom? 
Is deze verdedigende houding wel nodig?

Trefwoorden
Strijd en concurrentie maar succesvol en moedig in verweer. Afweer. 
Verdediging. Bedreiging. Geneigd defensief te zijn, zodat je niet gekwetst kan 
worden. Je eigen(zinnige) weg gaan. Voor jezelf opkomen. 
Aanvallen kunnen ook bv. nijd en afgunst zijn. Laat zien wat je waard bent, 
blijf trouw aan jezelf. 
Op de heuvel heb je overzicht.
In strijd met jezelf - is die verdedigende houding wel nodig? 
Je ziet niets namelijk.

Eerste indruk
Een jonge man staat op een heuvel en zwaait met zijn stok. Onderaan worden zes andere Staven naar hem 
opgericht. Hij lijkt zich te moeten verdedigen. De bladeren aan de staven staan voor groei en ontwikkeling. 
Ook op de rotsachtige grond is wat begroeiing. Hij heeft twee verschillende schoenen aan wat wil zeggen 
het is nog wat onzeker.
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Staven 8
Verantwoording nemen voor wat jij wilt. 
Als je zelf iets wilt zul je ook zelf actie dienen te ondernemen. 
Het hangt in de lucht dus je zal het zelf moeten doen. Wat wil je bereiken? 
Ben je al in actie gekomen? 

Trefwoorden
Ontwikkelingen. Energie. Nieuwe ervaringen of activiteiten. 
Dingen die zichtbaar of onzichtbaar in beweging zijn. Plannen verwezenlijken. 
Iets nieuws hangt in de lucht, het kan nog alle kanten op, heb er vertrouwen 
in. 
Pijlen van Amor.
Komen vanuit het Westen: het onbewuste.

Eerste indruk
In de lucht zweven 8 Staven. Ze lijken te gaan landen. Op de kaart zie je een groen landschap, ook op de 
bladeren aan de staven zelf. Er zit veel potentie in deze kaart.

Staven 9

Weten wat je wilt. Staven 9 gaat over bewust zijn wat je wilt en dat je 
daar pal voor kunt gaan staan.
Heb jij je ‘kop’ weleens stoten of weet je nu beter?

Trefwoorden
Weten wat je wilt. Tegenslag/tegenstand. Achterdocht, afweer, jezelf 
verdedigen, muur optrekken om te voorkomen dat je gekwetst wordt. 
Voorzichtig handelen. Volharding, niet opgeven. 
Het werk is volbracht, maar het ging niet vanzelf, er is hard voor gewerkt. 
Blijven werken om succes te behouden.

Eerste indruk
Een man leunt op zijn stok en zijn blik drukt waakzaamheid uit alsof hij de vijand verwacht. 
Om zijn hoofd heeft hij een verband zitten alsof hij gewond is geraakt. Hij is vastberaden en waakzaam. 
Achter hem staan 8 Staven. 
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Staven 10
Heel veel willen. Wil jij heel veel? Tegelijkertijd? Hoe lang hou je dat nog vol?

Trefwoorden
Heel veel willen, overbelasting, lasten, verantwoordelijkheid, verplichting, 
te veel hooi op je vork nemen. Te zwaar aan tillen, geen nee kunnen zeggen. 
Alle last alleen dragen. Wellicht is er ook een andere manier die beter is ?
Niet kunnen delegeren van verantwoordelijkheden. 

Positief: je kunt je krachten bundelen

Eerste indruk
Een man gaat gebogen onder het gewicht van de 10 Staven die hij draagt. 
De Staven belemmeren zijn zicht waardoor hij het overzicht mist een geen perspectieven heeft. 
Hij zou ze over zijn schouder kunnen nemen, deze manier is erg onhandig. 
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Oefening    6 Maak kennis met de Stavenkaarten

 →Zoek de kaarten uit je spel waar een staf op te zien is. 
Dit zijn de Stavenkaarten. Het zijn er 14 in het totaal. (met de kaarten hierboven kun je ze checken)

 → Leg alle kaarten voor je op tafel en ga eens bekijken welke alle 14 kaarten jou op dit moment het
meeste aanspreekt. Schrijf in je schriftje op wat je in deze kaart aantrekt.

 Hoe herken je deze kaart in jouw leven? Zie je een bepaald verlangen, een wens of welke →
behoefte roept deze kaart bij jou op? Is dat iets wat je graag zou willen? 
Welke eigenschappen laat deze kaart jou zien? Is dit iets wat recent zich afspeelt of juist langer 
geleden? 

 Welke van de andere 13 kaarten spreekt je op dit moment het minste aan? →
Bekijk deze kaart weer goed en beschrijf in je schrift waarom je deze het minste aantrekt.
Heeft dit te maken met jou als persoon of heeft dit te maken met een gebeurtenis? 

Trek een eerste Stavenkaart:
Stavenkaarten horen bij het element vuur en gaan over: groei, creativiteit, ontwikkeling, 
beweging, passie, energie, actie, enthousiasme. 

 → Leg alle Staven kaarten weer bij elkaar en ga deze kaarten schudden.
 →Trek dan een kaart met de vraag: welke Stavenkaart is op dit moment belangrijk voor mij ?
 →Ga deze kaart eens voor jezelf beschrijven. Welke gevoel krijg je bij de kaart, wat valt jou op, 

en hoe kun je hem voor jezelf duiden? 
Je kunt ook trefwoorden opschrijven en kijk van daaruit wat je ermee kan doen. 
Bijvoorbeeld: Staat de persoon stil op de kaart en is jouw trefwoord; Staat stil. 
Moet jij dan zelf in beweging komen? Of wordt het tijd dat eens even stil staat bij je/een situatie?
Noteer al je bevindingen in je schrift.

Het schriftje wordt langzaam een soort van dagboek of herinneringsboek. Je leert jezelf meer (her)kennen. 
Je gaat meer over jezelf nadenken. Ook kun je je bewust worden waarom je op bijvoorbeeld een bepaalde 
manier reageert op een bepaalde situatie. Misschien heeft dat te maken met iets van vroeger? En kijk je nu 
anders tegen iets aan. 
Probeer te voelen waar een kaart jou op wil wijzen.
Zeker in het begin is dit lastig, maar weet wel: oefening baart kunst. Hoe meer je bezig bent met de kaarten 
hoe meer je feeling gaat krijgen. 
Zet jezelf niet onder druk en neem je tijd. Soms gaat het sneller, soms even wat minder snel. 
Inzichten kunnen komen wanneer jij bewust in je spiegel kunt kijken. 
Zonder oordelen, puur zoals jij bent.

Het gaat er om te leven
vanuit je Hart
(klopt, lang niet altijd makkelijk)
maar met je voeten op de grond. 
(Patrick Mundus)

Op naar het volgende element in module 6.
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