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Module 11 Het Oordeel XX & De Wereld XXI
De laatste module. Je hebt ondertussen de meeste kaarten de revue laten passeren, je bent bewuster naar 
jezelf gaan kijken en je hebt kunnen ontdekken wat de tarot kaarten je kunnen laten zien. 
Ze kunnen je inzichten geven, soms net dat duwtje in de rug wat je nodig hebt om verder te kunnen, een 
stukje bewustwording. Het is een fantastische beeldtaal.

Het Oordeel XX
We naderen het einde van de cyclus. Heel wat processen zijn voorbij gekomen. Leuke en ook minder leuke, 
maar al deze processen hebben je iets geleerd! Bij de minder leuke tijden kun je vaak, pas als je terug kijkt, 
zien wat je geleerd hebt en het geeft je soms een andere kijk op de dingen in het leven. Je groeit ervan en je
bewustzijn kan op een ander level komen. En je zal ook merken dat je processen soms vaker tegenkomt. Pas
als je je bepaalde lessen geleerd hebt kun je door naar een volgende fase en dit gaat bij de één wat sneller 
als bij een ander. Ieder heeft zijn of haar eigen tempo en dat is goed zo. Je leert pas wanneer jij er zelf aan 
toe bent. Een ander kan je raad geven maar pas als de tijd rijp is voor jou, ga je daadwerkelijk aan de slag, 
niet eerder.

De een na laatste kaart, Het Oordeel XX. 

Een grote engel en verschillende personen. Wat denk en voel jij hierbij?
Het oordeel roept dit iets bij jou op?
Schrijf dit weer voor jezelf op.
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De Dwaas vervolgd zijn reis en na de ervaring van de Zon voelt de Dwaas zich als herboren. Zijn oude ego 
heeft hij afgeworpen waardoor zijn stralende, echte persoonlijkheid de ruimte heeft gekregen naar buiten 
te komen. Hij heeft geleerd om zichzelf en de mensen om hem heen te vergeven. Eigenlijk heeft hij wel een 
beetje spijt van zijn fouten, maar hij weet ook dat hij die fouten nodig had om zijn leven te vormen tot wat 
het nu is. Maar ja, hij wist immers niet beter. De Dwaas is klaar om opnieuw te beginnen. Het is tijd om een 
diepere beoordeling te maken van zijn leven. 
De dag des oordeels (het Oordeel 20) is aangebroken. Nu hij kennis gemaakt heeft met zijn echtheid, kan hij
ook belangrijke beslissingen nemen met betrekking tot zijn toekomst. Hij laat los wat hem niet langer dient. 
Hij is klaar om zijn droom te gaan vervullen.

De kaart Het Oordeel XX gaat over bevrijding. Waartoe voel jij je geroepen. Laat je horen…
Kom jij uit voor waar jij toe geroepen voelt?  

                                           

Bekijk je het per dag, dan ken je dat gevoel misschien, dat je vindt dat je dag pas geslaagd is als er 
daadwerkelijk dingen zijn afgerond? Dat je jouw doel bereikt hebt die je jezelf aan het begin gesteld 
had? Dat je al het werk gedaan hebt, ongeacht hoeveel stress dit met zich meebracht? Dan kijk je 
puur naar ‘de oogst’. Vaak gaat het juist om de zaadjes die je hebt geplant en waarmee je jouw 
omgeving positief beïnvloedt.
Bedenk: hoe meer positieve zaden je plant, hoe mooier je oogst uiteindelijk zal zijn.

Welke zaden heb jij de afgelopen week gepland? Of heb je alleen gekeken naar de oogst?

In het grotere geheel gezien, kun jij open staan voor verandering? 
Soms moet je als het ware wakker getoeterd worden. ‘’Iets’’ roept je. 
De mist klaart op en zaken kunnen duidelijker worden.
Word wakker, blijf niet vastzitten in beperkingen. 
Als je het licht gezien hebt verander je voor altijd. Je kunt geestelijk ontwaken een soort van 
wederopstanding. Bevrijd je van overtollige ballast om zo een nieuwe levensfase in te gaan. Dat kan 
je wellicht wat dualiteit geven op momenten, maar probeer eens out of the box te denken. 

 ©Praktijk Aquila   
                                                                                               www.tarotvenlo.nl                                                                             Module 11 



  The Circle of Life 

Maak kennis met jezelf en de tarot                  11.3

Welke verlangens heb jij? 
Hoe ben jij op dit moment bezig in het leven van alledag, is dit hoe jij het wilt?

Sta open voor verandering. Bevrijd je en ben je bewust van als het leven je roept van binnenuit, dat 
het tijd is om een belangrijke wijziging aan te brengen. Dat kan iets kleins zijn maar ook een wijziging
in onze levenshouding. 
Beoordeel anderen niet, veroordeel jezelf niet en laat anderen je ook niet beoordelen! Onderzoek je 
eigen oordelen, zijn deze wel reëel ?

         

Denk niet zomaar buiten de kaders, 
sta op de kist om nieuwe mogelijkheden en kansen 

te zien om onderscheidend te worden.
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De Wereld XXI
De laatste stap in onze levenscyclus op dit niveau. De kaart de Wereld XXI.
 

                                                      

Welke gevoel krijg je nu je weet dat het einde in zicht is? Opluchting? Wil je verder leren of vind je het wel 
best zo en denk je nu, kan ik gaan uitrusten?
Wat merk jij op bij deze kaart? Schrijf voor de laatste keer wat je allemaal ziet, wat je opvalt bij deze kaart 
en je gevoel in je schrift.

Ook de Dwaas zet zijn laatste stap in dit proces…
En met het einde van de reis in zicht komt de Dwaas als herboren terug in de (Wereld 21). Hij kan 
terugkijken op een lange reis waar hij heel veel geleerd heeft. Niet alleen over zichzelf, maar ook over de 
wereld. Hij heeft het geleerde geïntegreerd in zichzelf waardoor hij een hoger niveau heeft bereikt. Hij heeft
echter niet de illusie dat hij er nu is. Hij heeft slechts één van de reizen afgerond. Maar na de afronding start
hij direct met een volgende reis. Een reis die hem opnieuw met hoogte- maar ook met dieptepunten in 
aanraking zal brengen. Iedere keer zal hij in een nieuwe situatie weer als een Dwaas beginnen. Hij weet dat 
dat niets geeft, want door het leven te ervaren zoals het hem toekomt, zal hij tot ontwikkeling komen.
En zo blijkt dat de Dwaas toch niet zo dwaas was. Eigenlijk is hij dapper op zoek naar verdieping van zichzelf.
Hij werd zich bewust van het feit dat alles in één cycli voortbeweegt. Weldra begint er een nieuwe reis. 
Een reis die hem naar nog naar meer welzijn en begrip zal brengen.

In het leven doorloopt iedereen enigszins dezelfde fases, dat heb je ondertussen kunnen lezen. Ieder heeft 
zijn goede en minder goede kanten maar van iedere kant kun je leren. Heb je als het ware je les geleerd dan
kun je doorgroeien naar een volgende fase in je leven. Soms lukt dat niet meteen en kom je leerprocessen 
opnieuw tegen. Ben je bij de Wereld aangekomen dan kun je thuis komen, thuis komen in je eigen Wereld, 
de cyclus is voltooid.
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Zit jij lekker in je vel? Wat heb jij nodig om je thuis te voelen ? 
Kun jij je eigen plek in de wereld innemen waar jij je goed bij voelt? Waar voel jij je thuis?
Schrijf eens op wat jij nodig hebt om je op je gemak te voelen, waar jij plezier van beleefd op deze aarde.

                                       

Door nieuw bewustzijn, processen die we geleerd hebben komt er een einde aan een periode. Het oude 
kun je achter je gaan laten. Vooroordelen opzij kunnen zetten en soms een verandering van gewoonte. 
Je bent op je bestemming aangekomen.
De cirkel is weer rond. 
Nadat je deze cyclus hebt afgerond kun je weer beginnen aan een nieuwe cyclus. Hetzij op een nieuw level 
als je genoeg geleerd hebt en soms doorloop je hetzelfde level nogmaals omdat je nog niet genoeg 
inzichten hebt verworven.
De Dwaas gaat in ieder geval wederom op reis.
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Echter nu kan hij verder op reis met ervaringen.
Zie zijn rugzak. Alles waar hij niets mee kan heeft hij weggedaan 
en zijn ervaringen waarvan hij geleerd heeft gaat hij met zijn 
rugzak vol ervaringen op weg naar een nieuwe cyclus, ditmaal op 
een hoger level. 
Op een hoger bewustzijn niveau. 

Hij staat nu opnieuw als 0 gereed om aan de volgende levensles, 
nieuwe uitdaging te beginnen.

Wat heb jij geleerd de afgelopen tijd? Over jezelf, over wat jij nodig hebt of wat kun je juist meer gaan 
loslaten? Wat doe jij met wat je geleerd hebt ?
Welke nieuwe uitdaging staat je hierdoor te wachten?

                                                                            The circle of life
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Geraadpleegde Literatuur

Kennis vanuit mijn opleidingen bij Buro voor Tarot & Stichting de Ster

Elly Spronk-Hollmann Stichting de Ster  (met toestemming)

Wikipedia

Internet

Boekenlijst als tips mocht je verder willen met de tarot 

Titels Schrijver ISBN nummer

Tarot gids Agnes CJM de Vries ISBN 978-90-77153-41-3

Tarot voor iedereen Annick van Damme ISBN 978-90-202-1132-0

Tarot Basics Waite Johannes Fiebig, Evelin Bürger ISBN 978-90-6378-833-9   

Rider Waite tarot set Mario Montano ISBN 13 9789073140172 
De goddelijke driehoek   Faith Javane & Dusty Bunker                     ISNB 109062716814  

De vier elementen H Banzhaf ISBN 90 77153 11-X P 
in Tarot en Astrologie 

De Tarot als gids voor H. Banzhaf ISBN 90 6378 299 3 
het dagelijkse leven 
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Nawoord

Je hebt nu in 11 modules de Grote Arcana kaarten gevolgd, bekeken, beschreven en nagedacht over hoe jij 
deze kaarten - dit proces -  in jou leven tegenkomt/kwam. Als het goed is heb je nu een soort van dagboek 
over je leven, jouw processen voor of achter je liggen. Goed om hier regelmatig bij stil te staan en terug te 
lezen. Maar let wel, richt je blik op de toekomst. Het verleden nemen we mee maar kunnen we niet meer 
veranderen.
Wat zou je nu kunnen aanpakken, waar kun jij nog van leren en wat zou je verder willen in je leven ?
Vaak is men gefocust op alleen een doel, echter uiteindelijk gaat het niet eens om dat doel, maar gaat het 
over de weg die je loopt naar je doel toe.
De eerste stappen van bewustzijn heb je gezet! Blijf echter bewust en loop nu door. 
Blijf nieuwe mogelijkheden ontdekken in je leven. Het is te mooi om stil te staan.
Ook heb je nu kennis gemaakt met de tarot, een fantastische beeldtaal. Mocht het je nieuwsgierig hebben 
gemaakt naar de tarot en zou je de tarot echt willen leren kennen, dan is er een mogelijkheid om hiermee 
verder te gaan. Dat kan via een thuisstudie van Praktijk Aquila of live bij Praktijk Aquila. Op de site kun je 
hier meer informatie over teruglezen.
Graag wil je bedanken voor het aangaan van deze Circle of Life, wie weer komen we ons in real life eens 
tegen.
Ik wens je een mooie verdere ontdekkingsreis van jouw leven!

Jij bent zelf verantwoordelijk voor je eigen leven. De tarotkaarten kunnen je helpen om inzicht te krijgen in
bepaalde kwesties. Tarotkaarten zeggen jou nooit wat jij moet doen en wat je moet laten. Het leggen van tarotkaarten

mag nooit de enige allesomvattende leidraad worden in je leven. De ‘uitkomst’ van een kaartlegging ligt nooit vast. 
Jij bepaalt wat je met de informatie doet die de kaarten je geven en geeft daardoor altijd zelf richting aan je toekomst.

Hartelijke groet,
Sonja Backus, Tarot Mediator 
Venlo
www.tarotvenlo.nl
                                          
 2022
Niets  uit  deze  uitgave  van  Praktijk  Aquila  mag  worden  verveelvoudigd,  opgeslagen  in  een  geautomatiseerd
gegevensbestand,  of  openbaar  gemaakt,  in  enige  vorm  of  op  enige  wijze,  hetzij  elektronisch,  mechanisch,  door
fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de schrijver Sonja Backus.  

Praktijk  Aquila  heeft  expliciet  toestemming  gekregen  van  Stichting  de  Ster  om  voor  cursussen  e.d.  gegevens  te
gebruiken vanuit Stichting de Ster – Elly Spronk -Hollman. 

Ga eens op een ontdekkingsreis naar het binnenste van jezelf
Jan Backus 
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